Vertellen

Waar ben je?

Johannes 20:1-18 3 maart 202

Werkvormen
4-7 jaar
Gesprek: Laat de emoticons blij,
bang, boos en verdrietig zien. Maria
heeft in dit verhaal misschien wel al
deze emoties gevoeld. Ga de emoties langs en
vraag: wanneer voelde Maria zich zo? En jij?
Spel: Speel verstoppertje. De kinderen
‘ zijn als de dieren in het verhaal die

verstopt zitten in de tuin. Het feest
begint pas als iedereen gevonden is!

Creatief: Knutsel bloemen van
o{ papier en rietjes. Geef elk kind
een paar van de bloemen mee. Die

kunnen ze uitdelen.

Vertelling 4-7 jaar

De grote steen is weg
Het is donker en stil in de tuin. Zelfs de dieren zitten verstopt. De grassprietjes en
bloemblaadjes hangen slap. Jezus is doodgegaan en ligt in een graf in de tuin. Zelfs de
dieren en de bloemen lijken er verdrietig van. Stil eens, klinkt daar toch een geluidje
in de tuin? Ja! Daar loopt Maria. Je hoort haar voetstappen in het gras. Maria kijkt
verdrietig. Ze is op weg naar het graf.
Dan worden de ogen van Maria groot. Ziet ze het goed? De grote steen die voor
het graflag, is weg. Wat is er gebeurd? Snel rent ze terug door de tuin. Ze zoekt de
leerlingen van Jezus op. ‘Petrus! Johannes!’” roept ze. ‘Er is iets gebeurd. De steen is
weg. Het graf is open! Kom, dan laat ik het zien!” De leerlingen rennen met Maria
mee. Johannes rent het snelst, hij ziet als eerste het lege graf. Voorzichtig kijkt hij naar
binnen. Er liggen doeken. Het zijn de doeken die om Jezus zaten. Nu ziet Petrus het
ook. De leerlingen kijken elkaar aan. Ze knikken. Het is echt waar! Ze draaien zich om
en gaan naar huis.
Maria blijft bij het graf. Ze huilt. ‘Jezus, waar ben je?’ zegt ze zachtjes. Ze kijkt
voorzichtig naar binnen. Er zitten twee engelen in het graf. ‘Waarom huil je?’ vragen
ze. Maria snikt. ‘Jezus is er niet meer en ik weet niet waar hij nu is!’ Ze draait zich
om en ziet iemand staan. Het is Jezus, maar dat ziet Maria niet. Ze denkt dat het de
tuinman is. ‘Waarom huil je?’ vraagt de man. ‘Wie zoek je?’ Maria zegt: ‘Kunt u mij
vertellen waar Jezus is?’
‘Maria’, zegt de man. Dan ziet Maria het. ‘Jij bent het’, zegt ze. ‘Mijn meester, Jezus!’
Maria is zo blij. Ze wil Jezus vasthouden en nooit meer loslaten. Maar Jezus zegt: ‘Ga
snel naar huis en vertel wat er is gebeurd.’
Dat doet Maria. Ze rent naar huis, zoekt de leerlingen op en zegt: ‘Ik heb de Heer
gezien!’
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